
          

                                                                                                                                               

Met de KBO naar het Fries Museum in Leeuwarden op 6 februari j.l. 

De Museum Plus Bus/Vriendenloterij  bezorgen ouderen die bijv. minder 

goed ter been zijn een onvergetelijke dag in een  Nederlandse musea. Na 

inschrijving wordt bekeken of een groep hiervoor in aanmerking komt en waar 

de reis naar toe kan gaan. Er kunnen maximaal 45 personen mee, mede 

omdat de bus is ingericht voor rolstoelgebruikers.                                                                                                          

De reis is verder zonder kosten. Alleen de lunch is voor eigen rekening.                                                                                                                                    

De KBO werd ’s ochtends om 8.45 uur bij het parochiehuis opgehaald door 

de Museum Plus Bus om ons naar het Fries Museum in Leeuwarden te 

brengen. Daar stond een lekker kopje koffie / thee 

voor ons klaar. De KBO zorgde uiteraard voor iets 

lekkers en kregen we heerlijke Friese Oranjekoek       . 

Daarna kregen we in 3 groepen een rondleiding langs 

de verschillenden afdelingen van het museum. Na de 

rondleiding was er tijd om de opgedane indrukken met 

elkaar te delen tijdens de goedverzorgde en vooral 

heerlijke lunch in het museumrestaurant. 

Na de lunch was er de mogelijkheid om zelfstandig door het museum te wandelen.  

Het bezoek aan het museum had nog een leuk detail. 

Op het moment dat wij in het museum waren, was er 

de tentoonstelling “Ja ik wil” van allerlei trouwjurken 

(afgelopen 250 jaar) te zien. Het museum nam ons 

mee op een reis door de tijd, van de 18e eeuw tot nu, 

op zoek naar de essentie van de bruidsjurk. Aan welke 

modes en tradities was de jurk onderhevig? Waar komt 

de ‘witte’ bruidsjurk, zoals we die nu kennen, vandaan? 

En wat zegt de jurk over de draagster? Onder andere 

was de trouwjurk van onze koningin Maxima is te 

bewonderen van 23 jaar geleden.                                                          

Het was dus zeker de moeite waard       !!  

Rond 15.30 uur  gingen we weer terug naar de bus en werden we weer naar Ter Apel terug! 

We kunnen terugkijken op een hele mooie, goed verzorgde dag. Ook de leden die 

minder goed ter been zijn konden nu genieten van een uitstapje. GEWELDIG!!                                                                                                                                 

Wy kinne dit wolris  wer dwaan 😉                                                                                             
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